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Tools of the Trade
Herinnneringen

Onder de overblijfselen van vroegere culturen spreken de gewone dagelijkse
voorwerpen een bijzonder duidelijke taal. Onze gedachten gaan terug naar de
makers en naar de gebruikers, en behalve hun levenswijze openbaart zich
aan ons hun denkwereld. De opvattingen in elk tijdperk worden bepaald door
inzichten in verleden en toekomst, en naarmate de achterliggende periode
toeneemt. Groeit het begrip voor de ontwikkeling die komen gaat. De makers
van nieuwe dingen onderscheiden zich van de gebruikers door hun
gerichtheid op de toekomst. Zij maken de dingen van vandaag voor de
mensen van morgen. De gebruikers van nieuwe dingen onderscheiden zich
van de makers door hun gerichtheid op het verleden. Zij gebruiken de dingen
van vandaag als het resultaat van een historische ontwikkeling.

Zoals elk mens leeft in zijn eigen wereld. Leidt ook elk ding zelfstandig zijn
bestaan. Aan hun opzettelijke of toevallige ontmoeting danken zowel de
mensen als de dingen hun ontstaan. De nieuwe dingen worden evenmin
gemaakt als de bestaande. Op zijn ontdekkingstochten komt de mens ze
tegen. of gaat er achteloos of blindelings aan voorbij. Hij zoek het nieuwe
maar vermoedt niet dat het al bestaat. De nieuw dingen die ontstaan uit de
bestaande door hergroepering of door nieuwe rangschikking, vormen het
resultaat van inzichten van mensen die systematisch hun gedachten ordenen.
Door de ontmoeting met de dingen ontdekken wij hun samenhang. Door de
ontmoeting met de mensen ontdekken wij onszelf. Het dagelijks ontstaan van
dingen is daar het gevolg van. Het dagelijks bestaan van mensen is daar vol
van.

Materiéle dingen hebben een geestelijke inhoud. Ze zijn de belichaming van
een gedachte. De mens die vorm geeft aan zijn ideeén heeft aan zijn
medemensen iets te zeggen. de nieuwe voorwerpen waarmee wij worden
geconfronteerd zijn de dragers van nieuwe ideeén. Hun betekenis wordt niet
bepaald door hun vorm, maar door de gedachte die aan deze vorm ten
grondslag ligt. Een waardevolle gedachte leidt tot een waardevolle vorm. een
waardevolle vorm is de belichaming van een waardevolle gedachte. Als het
juiste idee ontbreekt is het zoeken naar de juiste vorm vergeefs. Als de juiste
vorm ontbreekt is het juiste idee ver te zoeken. Het aanvaarden van een
nieuwe vorm betekent het aanvaarden van een nieuwe gedachte. Maar
nieuwe ideeén kunnen ons leven ingrijpend veranderen, en ingrijpende
veranderingen stuiten op verzet. Verzet tegen nieuwe vormen betekent verzet
tegen nieuwe ideeén.

Als lifestyler is identiteit een kernbegrip en staat het dagelijkse leven centraal.
We zijn niet verbonden aan een onderwerp of medium alles is mogelijk, je
kiest zelf waar aan jij je verbonden voelt. lets waarin ik me zelf aan verbonden



vind zijn herinneringen, van mij zelf of van andere individuen. We leggen
allemaal ons leven vast ieder op zijn eigen manier door bijvoorbeeld het
verzamelingen van objecten waaraan we gehecht aan zijn deze zijn geladen
met onze eigen emoties. Fotoalbums en dagboeken zijn ook middelen die we
veel gebruiken alleen hoe eigen is dit en hoe geeft het de werkelijke
herinnering weer. Wat betekenen herinneringen tberhaupt voor ons. Voor mij
als persoon en als vormgever zijn herinneringen een waardevolle bron om
mee te werken. Het is een uitdaging om te zien of iets werkt op een bepaalde
persoon of groep of je een bepaalde emotie oproept met de herinneringen
waar je mee werkt. ledereen heeft zijn eigen beeld van zijn verleden en we
hebben veel de zelfde ervaringen die bepaalde herinneringen en emoties
oproept. Dit is iets waar ik graag mee werk het omgrijpende gevoel dat zo
maar opkomt wanneer je iets hoort of voelt een waterval van gedachtes die op
komen en net zo snel weer verdwijnen. Ons geheugen is een tool waar we
niet veel controle over hebben en het lijkt heel taai maar door een klein
bloedpropje in de hersenen kunnen we al vergeten wie we waren en wie we
nu zijn. Ons autobiografisch geheugen is mysterieus en een onuitputtelijke
bron om mee te werken.

Om voor mij zelf meer te begrijpen hoe ons autobiografisch geheugen werkt
heb ik mij verdiept in hoe wij omgaan met onze herinneringen en wat deze
voor ons betekenen. |k heb een aantal boeken gelezen en vooral die van
Douwe Draaisma waren een inspiratie bron. In zijn boek waarom het leven
sneller gaat als je ouder wordt legt hij uit hoe het autobiografische geheugen
werkt. Ik wil een vertaalslag maken naar verschillende objecten die een
suggestie geeft van hoe ons autobiografisch geheugen werkt en hoe we er
mee omgaan. Dat we ons zelf niet kunnen instellen om juist iets te onthouden
of te vergeten. En dat ons autobiografische geheugen geen tool is om het
verleden perfect te herinneren maar een tool is om ons te helpen in de
toekomst.

Vergeten

Ons autobiografisch geheugen bevat de chronologische volgorde van ons
leven, een lang register dat we raadplegen als iemand ons vraagt wat onze
eerste herinnering is, hoe het huis eruitzag waar we als kind hebben gewoond
of wat het laatste boek is dat we hebben gelezen. Het autobiografische
geheugen is een dagboek en een vergeetboek tegelijk. Herinneren en
vergeten, ben je gewend te denken, sluiten elkaar uit. Wat je je herinnert ben
je niet vergeten, wat je bent vergeten kun je je niet herinneren. Waar het ene
ophoudt begint het andere. Waar in deze tweeling, laat je de herinnering aan
wat je vergeten bent? Niet de herinneringen aan de gebeurtenissen zelf die
ben je vergeten maar de wetenschap dat je iets hebt geweten dat nu weg is?
Als je kunt onthouden wat je vergeten bent blijft er in het geheugen blijkbaar
toch wat achter, zoiets als een verkleurde plek aan de wand waarvan de
omtrekken aangeven wat er jaren heeft gehangen. De verhouding tussen
herinneren en vergeten is veel ingewikkelder dan die van een simpele
wederzijdse uitsluiting. Soms kunnen we ons iets niet herinneren terwijl we
zeker weten dat het zich wel in ons geheugen bevindt.



Ideaal van een geheugen waarin zijn herinneringen veilig zijn. Over ons
geheugen denken we in metaforen. Plato stelde zich het geheugen voor als
een wastablet dat de afdrukken van onze ervaringen bewaart, de herkomst
van impressie en indruk. Het geheugen wordt gedomineerd door vergeten. Al
direct bij binnenkomst maakt het vergeten zich meester van de buitenwereld.
De vijf sensorische registers waar zintuigelijke prikkels in eerste instantie
worden verwerkt zijn ingericht op een uiterst kort verblijf. Wat niet tijdig wordt
geleid verdwijnt. Van deze registers is dat voor visuele prikkels het meest
gedetailleerd onderzocht. Het geheugen voor geluid houdt de prikkels iets
langer vast twee tot vier seconden. Het vasthouden van prikkels is nodig voor
een ongestoorde verwerking van zintuigelijke informatie. Dat de persoon heel
even ‘blijft staan’ zorgt ervoor dat onze waarneming niet telkens wegvalt als
we met onze ogen knipperen. Het laat ons de 24 losse beeldjes per seconde
waar een film in werkelijkheid uit bestaat zien als een vloeiende beweging.
Maar even onmisbaar is het wissen. Als de informatie ook maar even langer
bleef staan zou die beginnen te interfereren met de volgende prikkels.
Uitblijven van vergeten betekend geen beter geheugen, maar toenemende
verwarring. Vergeten is het minteken voor de herinnering. In werkelijkheid zit
het vergeten door onze herinneringen gemengd. Onze herinneringen aan
‘eerste keren’ van allerlei aard herinneren ons aan al die vergeten keren die er
op volgden.

Onze herinneringen zijn eerder reconstructies dan recapitulaties van onze
ervaringen en die reconstructies staan niet alleen onder invioed van wie we
ooit waren, maar ook van wie we zijn geworden, niet alleen van het verleden
maar ook van het heden waarin herinneringen worden opgehaald. We
herschrijven onze herinneringen niet zelf, dat wordt voor ons gedaan en op
die momenten dat we met al dat herschrijven worden geconfronteerd, zijn we
zelf nog het meest verbaasd over wat er intussen is geschrapt en
doorgehaald. Van alle vormen van geheugen is het autobiografische
geheugen het meest vatbaar voor verstoringen

Chloe Meineck heeft muziekboxjes ontworpen die personen met alzheimer
helpen te herinneren. Uit studies is gebleken dat muziek connecties maakt
met de herinneringen en dat wanneer de alzheimer slechter wordt de muziek
herinnering niet verdwijnt. En door muziek als stimulans te gebruiken kunnen
de patiénten bepaalde dingen zich weer herinneren. In het muziek doosje
zitten objecten die door gebruiker zijn gekozen die hun familie, vrienden en
belangrijke herinneringen vertegenwoordigd. Wanneer de gebruiker een van
de objecten op pakt speelt er een specifiek muziekje dat de herinnering
probeert te stimuleren. De box heeft Meineck zo ontworpen dat je hem zelf
kan programmeren en hij is niet alleen voor mensen met alzheimer maar ook
voor personen die met hun specifieke objecten en muziek herinneringen
willen bewaren en deze objecten te kunnen veranderen zo dat hij mee gaat
tijdens hun leven.
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Chloe Meineck memory box

Het werk van Chloe Meineck creéert een bepaalde manier van het bewaren
van herinneringen. Je kunt items veranderen en toevoegen net zoals dat in je
eigen autobiografische geheugen gebeurt de box die je maakt is nooit af maar
je past hem contant aan. Net zoals dat gebeurt met onze eigen herinneringen
op het moment dat we ze herinneren worden ze weer aan gepast.

Do-Ho Suh heeft perfecte replica’s gemaakt van woningen waarin hij heeft
gewoond. Een van zijn eerst werken was een replica van zijn kamer in Seoul.
Hij kon op een nacht niet slapen en hij vroeg zich zelf af waar hij het lekkerst
had geslapen dat was in zijn kamer in Seoul. Deze kamer wilde hij naar zich
zelf brengen om het gevoel van thuis te beleven. Maar hij wilde deze kamer
overal mee naar toe kunnen nemen, dus hij heeft zijn kamer gemaakt van
stof. Het is licht en gemakkelijk te vervoeren, en de kamer van Seoul paste in
een koffer. Wat het werk van Do-Ho Shu bijzonder maakt is hoe gedetailleerd
zijn replica’s zijn. De wc is een precieze kopie, als hij dit vanuit zijn geheugen
zou hebben gemaakt en wat gewone foto’s zou hij nooit dit punt bereiken.
Ons geheugen kan te goed over weg met het alledaagse, waar door we
weinig onthouden van onopvallende objecten om ons heen. We weten
ongeveer hoe het er uit zag maar in detail treden is lastig, laat staan uit ons
hoofd onze oude kamer her construeren.
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Do-Ho Suh ‘348 west 22nd street, new york, NY 10011, USA-apt. corridor
and staircase’

Behalve dat we van objecten en ruimtes weinig onthouden leg je ook de
geschiedenis van je eigen uiterlijk niet vast, het gezicht dat je vandaag in de
spiegel aankijkt doet je gezicht van gisteren al vervagen, laat staan dat van
een maand of een jaar geleden. Ons geheugen is een instrument dat is
ontworpen voor evolutionair nuttige zaken en daar valt het verzamelen van
oude drukken niet onder. Als we onze kinderen toch niet meer tegen kunnen
komen zoals ze er tien of twintig jaar geleden uitzagen heeft het geen zin een
visueel register van hun vroegere uiterlijk bij te houden. Ons geheugen legt
gemakkelijker vast wat verandert dan wat gelijk blijft. De mensen die we elke
dag om ons heen hebben veranderen even snel of langzaam als iedereen,
maar door de dagelijkse omgaan speelt hun verandering zich op een schaal
die er stilstand van maakt. De confrontatie met hoe je er vroeger uitzag wordt
in onze tijd en dit deel van de wereld opgeroepen door foto’s, veel minder
door herinneringen.

Foto’s

We maken foto’s van memorabel momenten om ze te kunnen herinneren. De
foto is niet de herinnering zelf, maar helpen je om herinneringen op te
spannen en overeind te houden. De meeste herinneringen zijn slap en
vormloos en daarom fotograferen we wat ons memorabel lijkt. Met iedere klik
van het toestel proberen we het beeldarchief van ons geheugen uit te breiden.
Wie fotografeert loopt vooruit op wat hij zich over tien, twintig of misschien wel
vijftig jaar wil herinneren. En daar begint het probleem. De gene die je over
twintig jaar bent is nog onbekender dan de gene die je twintig jaar geleden
was. Je fotografeert voor een vreemdeling, een opdrachtgever uit de toekomst



die net zo heet als jij maar wiens wensen je niet kent. Misschien berust het
meesterschap van een fotograaf er voor een deel op dat hij beter kan taxeren
wat mensen zich later willen herinneren. Een goede fotograaf is een
psycholoog, niet in de academische zin, maar in de betekenis van een
mensenkenner. We maken voornamelijk foto’s van verjaardagen en vakanties
het dagelijkse leven het gewone is wat mist in de foto’s. We maken geen foto
wanneer onze ouders ruzie hebben. Als je naar je foto’s kijkt kun je bedenken
dat het gewone leven aan je is ontglipt. Juist omdat het te alledaags was is
het niet onthouden en er zijn geen foto’s die helpen het terug te roepen. De
tentstokken passen niet bij de tent die je soms het liefst wilt opzetten.

Kors van Bennekom heeft zijn het leven van zijn eigen gezin zo
gefotografeerd alsof het lijkt dat hij toen al wist wat hij over tien, twintig jaar nu
uit zijn geheugen tevoorschijn zou willen roepen. Het is lastig de vinger te
leggen op wat zijn foto’s zo bijzonder maakt. Maar er is een ding valt op. Wat
in veel doorsnee familiekiekjes nagenoeg ontbreekt staat bij Van Bennekom
juist op de voorgrond: het dagelijks leven. Hij heeft een feilloos oog voor
details die de gewone dagelijkse bezigheden oproepen, het gedoe en
gehannes, de terloopse gebeurtenissen die juist de intimiteit van het
gezinsleven uitmaken.

Tool

Ons autobiografisch geheugen is geen archief dat netjes geordend is, dat we
raadplegen als we iets nodig hebben en het op datum kunnen op zoeken. In
een ruimte die perfect op tempratuur is en de luchtvochtigheid ook, waar we in
alle rust rustig naar onze dierbare herinnering zoeken. Het autobiografische
geheugen heeft zijn eigen raadselachtige wetten. Ik als ontwerper wil de
raadselachtige vormen van het autobiografische geheugen weer geven in
visuele objecten. Door te werken met geometrische vormen die allemaal hun
eigen taak hebben. Die op hun manier weer anders zijn te openen of bij te
komen. Waarbij de ene de informatie belangrijk is en bij de andere vraag je je
af waarom dat je deze informatie gegeven wordt.
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