
Happiness

Een herinnering:

Ik ben van mening dat we niet 
alleen de problemen moeten 
benadrukken, maar juist ook 
de goede dingen, ook al vind ik 
dit zelf soms ook lastig.  Toen 
deze gedachte door mijn hoofd 
schoot moest ik denken aan de 
Balonnenboom die vorig jaar bij 
station Eindhoven stond. Deze is 
gemaakt door Mariëlle Coppes. 
Zij heeft Magical Daydream 
opgericht.

Ik vond 5 college-filmpjes van Meike op de website van 
Universiteit van Vederland. (de link vind je hier). Hier 
verteld ze over wat geluk nou eigenlijk is, hoe je het kan 
meten en of je een geluk gen hebt. In het laatste filmpje 
sprak ze over of geluk-training kan helpen. Ze had het 
over brieven schrijven naar mensen om ze echt te 
bedanken, elke avond even nadenken over wat allemaal 
goed is gegaan die dag (count your blessings) en als 
laatste had ze het over act of kindness. In deze ben ik 
vooral geïnteresseerd. Door iets voor een ander te doen 
krijg je een geluksmoment ervoor terug.

Dit heb ik even op me laten bezinken, wie doet dat 
soort dingen? Je hebt natuurlijk de post-it blaadjes in de 
trein met verrassende boodschappen erop en meer van 
dat soort acties. Maar vrijwilligers zijn hier natuurlijk 
ook mee bezig. Zelf doe ik ook vrijwilligerswerk. Mijn 
moeder werkt bij de kerk en er zijn vaak evenementen 
waar ze hulp bij nodig hebben. Koffie inschenken, spullen 
klaarzetten, folders uitdelen, het kan van alles zijn.

Vrijwilligers

Magical Daydream Manifesto

I believe… You are never too old to 
play. Happiness can be found in the 
small things. In pursuing silly ideas to 
bring a spark to this world. Life is as 
beautiful as you make it. Anyone can be 
creative. In courageous people who act 
on their dreams. In learning new things 
daily. In living a passionate life by doing 
what you love and creating your own 
magic.

Hoe kan je geluk verhogen?
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